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Erfgoeddag is een initiatief van FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw  
v.u. Olga Van Oost, p/a FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, 
Grasmarkt 105 bus 44, 1000 Brussel.

Haal meer uit je Erfgoeddag
met de ErfgoedApp

Op zondag 26 april 2026 staat Erfgoeddag in 
het teken van het vrolijke thema HAHA Humor. 
In Rivierenland tonen Fort Duffel en Museum Fort 
Liezele hoe onmisbaar humor is, ook voor soldaten! 
Spotnamen ontdek je in het Erfgoeddepot en bij 
de Zilverreiger, waar je ook de tentoonstelling van 
verrassende gevlochten hoeden kan bekijken. De 
hobbyfotografen uit Duffel hebben ook een nieuwe 
expo in petto. Je oor te luister leggen kan in de 
Museumkerk Wintam, waar een oude bekende haar 
terugkomst maakt, of in de Abdij van Bornem, waar 
Marc De Bel verhalen voorleest en Pedro Coloma je 
door de Abdij gidst.

Meer ontdekken in de regio?
Maak een humoristische wandeling op Domein 
Roosendaal in Sint-Katelijne-Waver of klim naar de top 
van de Sint-Pieterskerk in Puurs-Sint-Amands. Ook in 
Mechelen valt heel wat te beleven.

Het volledige programma vind je op erfgoeddag.be!

Ontdek de rijke volkscultuur van Klein-Brabant aan de hand 
van 16 unieke beeldhouwwerken die de traditionele spotnamen 
uitbeelden. Deze vertellen op een speelse en vaak humoristische 
manier hoe inwoners van dorpen en gemeenten vroeger door hun 
buren werden genoemd.

De bijzondere expo rond “Gevlochten Hoeden” brengt een 
verrassende verzameling hoofddeksels uit diverse culturen en 
tradities samen met creaties van internationaal gerenommeerde 
hoedenontwerpers, die het ambacht telkens op hun eigen speelse 
manier benaderen. Streek- en Vlechtmuseum 

De Zilverreiger
Scheldestraat 18
2880 Bornem

26 april tot 1 november
10:00 - 18:00

Tentoonstelling

WAAR

WANNEER

Hoeden van humor
en traditie

Klein-Brabantse spot-
namen, verbeeld door kunst

Bornem Meer

informatie?

Lach je mee op
Erfgoeddag 2026?

Stap binnen in de bijzondere pronkbibliotheek van de Abdij 
van Bornem en laat je meevoeren door de grappigste en meest 
verrassende verhalen van niemand minder dan Marc De Bel! 
Verwacht een vertelmoment vol ondeugende personages, 
onverwachte wendingen en een flinke dosis plezier.

Pedro Coloma, de wilde weldoener van Bornem gidst je door de 
Abdij! Onderweg onthult hij op humoristische wijze de geheimen 
van de abdij, haar rijke geschiedenis en verborgen plekjes. Een 
rondgang vol grappen, verrassingen en leuke weetjes – ideaal voor 
jong en oud!

De Abdij van Bornem
Kloosterstraat 71
2880 Bornem

26 april / 10:00 – 17:00

Marc De Bel
26 april / 14:OO - 15:30
Gratis, reserveer je plekje via 
www.deabdijvanbornem.be

Voorlees- of
vertelactiviteit

Familieactiviteit

WAAR

WANNEER

Lancering: Pedro Coloma 
in de Abdij van Bornem

Lach en luister met 
Marc De Bel

Bornem Meer

informatie?

Museumkerk Wintam, laureaat van de Erfgoedprijs 2025, zet de 
restauratie van het 17de-eeuwse schilderij van Sint-Margaretha, 
de ware ‘smoel’ van hun museum, volop in de kijker. In een 
dubbellezing worden zowel de achtergrond van het werk als het 
uitdagende restauratieproces toegelicht.

Door de vele, soms ronduit knullige en lachwekkend 
onprofessionele herstellingen uit het verleden moest de 
restauratrice meer dan eens groen lachen om het extra, 
tijdrovende werk dat ze veroorzaakten. Maar het resultaat mag 
er wezen: Margaretha lacht als nooit tevoren. Tijdens Erfgoeddag 
komt ze bovendien tot leven in een humoristische animatie.

Museumkerk Wintam
Eduard De Blockstraat 2
2880 Bornem

26 april 10:30 - 17:00
De inhuldiging van het 
schilderij gaat door om 
10u30 waarna de lezing 
volgt.

WAAR

WANNEER

Lach je mee?
Sint-Margaretha
schittert weer

Bornem Meer

informatie?

Lezing

Wist je dat elke leefgemeenschap een eigen spotnaam heeft? De 
emotionele lading daarvan verschilt: soms worden de bijnamen 
nog als beledigend ervaren, maar vaak zorgen ze vooral voor 
een glimlach. Stripauteur Luc Morjaeu maakte speciaal voor de 
gelegenheid acht cartoons die de verhalen achter deze lokale 
spotnamen tot leven brengen. Tijdens Erfgoeddag kan je ze 
ontdekken in het Erfgoeddepot!

Erfgoeddepot
Puurs-Sint-Amands
Ruisbroek-Dorp 30
2870 Puurs-Sint-Amands

26 april 10:OO - 17:00

WAAR

WANNEER

Welke spotnamen heeft 
onze gemeente?

Puurs-Sint-Amands Meer

informatie?

Tentoonstelling

Museum Fort Liezele
Fortbaan  2
2870 Puurs-Sint-Amands

26 april - 7 juni
10:OO - 17:00

WAAR

WANNEER

Soldatenhumor!
Puurs-Sint-Amands Meer

informatie?

Tentoonstelling

Wat deed een soldaat lachen, midden in barre omstandigheden? 
Tijdens Erfgoeddag duikt het Fort van Duffel in de luchtigere kant 
van het militaire leven en tonen ze een unieke selectie historische 
postkaarten vol soldatenhumor!

De kaarten werden destijds verstuurd om het moreel op te krikken, 
stress te verlichten en de band met het thuisfront levendig te 
houden. Satire op het legerleven, speelse knipogen naar de 
dagelijkse realiteit en milde zwarte humor: lachen bleek ook toen 
een vorm van overleven.

Fort van Duffel
Mechelsebaan 249
2570 Duffel

26 april 10:OO - 17:00

WAAR

WANNEER

Een flinke vleug 
militaire humor

Duffel Meer

informatie?

Tentoonstelling

Het Duffels FotoKollektief nodigt je uit voor een 
humoristische kijk op de wereld!
De hobbyfotografen hebben hun lenzen 
gescherpt en hun gevoel voor humor boven 
gehaald. Samen trokken ze eropuit, speurend 
naar het spel van licht en lucht, natuur en 
abstractie.

Het resultaat? Een reeks beelden die niet 
alleen verrassen, maar ook doen stilstaan bij 
herinneringen en vroegere belevingen, én 
ongetwijfeld ook een glimlach op je gezicht 
toveren! Kom kijken, kom lachen en ontdek hoe 
fotografie en humor hand in hand gaan in hun 
nieuwste tentoonstelling!

Bibliotheek Duffel / 
bovenzalen Killiaan en 
Catharina van Brecht
Onze-Lieve-Vrouwlaan 1
2570 Duffel

25 april 10:OO - 18:00
26 april 10:00 - 18:00

WAAR

WANNEER

Scherp gezien en goed 
gelachen!

Duffel Meer

informatie?

Tentoonstelling

Meer

informatie?

 
Het Erfgoeddepot is als een 
schatkamer waar unieke sporen 
van het verleden worden bewaard. 
Van schilderijen en vaandels 
tot eeuwenoude rouwborden. 
Aangevuld met verhalen, 
anekdotes en tradities is het 
dé plek om het erfgoed van de 
gemeente te leren kennen.

In het dagelijkse leven van een soldaat is humor onmisbaar. Humor 
zorgt voor wat afleiding tijdens het saaie kazerneleven of tijdens 
de moeilijke momenten aan het front.
Ook in propaganda wordt er dankbaar gebruik gemaakt van humor. 
Je kan er de vijand mee op de korrel nemen of je eigen hachelijke 
situatie relativeren.

In deze expo vind je soldatenhumor van 
diverse soorten en uit verschillende 
tijdvakken. Passeer langs beeld- en 
geluidsfragmenten, postkaarten en 
propagandaposters en ontdek of een 
soldatengrap van honderd jaar oud vandaag 
nog wel grappig is.

Rondleiding


